Yenilikler (e? 


Bumerang © 

Ecza Do w « 
Pandora'nın Kutusu © 
Top 10 6D 5 
Top 10 Oyun e 


STEEL PANTHER 


Bütün Kitapları 


* 68'LI OLMAK 
* ARAYIŞ 


* ASLAN SOSYAL DEMOKRATLA 


* BİLM E BİLMEMEK 


* BIZ DEVRİMİ ÇOK SEVİYORUZ 


* BEN HEP BURADAYDIM 

* BIKTIM BU YÖK'TEN 

* CUMHURİYET'VE LAİKLİK 

* DUŞUNCE PARLEMENTOSU 

* DEMOKRASİ 

* DEMOKRASİ VE SORUNLARI 

* GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
TÜRK - FRANSIZ İLİŞKİLERİ 

“TÜRK EL SANATLARI 

* HOŞGÖRÜ VE UZLAŞMA 

* KELAYNAK KUŞLARI 

* KEMALİZMİN ÖZÜ 

* LAİKLİK 

“NE OLDU BİZE? 

* NERDEN NEREYE 


* OSMANLI TOPLUMUNUN SİYASAL YAPISI 


* SİYASAL TARİH 
“TÜRK DEVRİM TARİHİ 


Bu CD'nin gelirinin bir bölümü Atatürkçü Düşünce Demeği'ne bağışlanacaktır. 


Türkiye Genel Dağıtıcıları: 


Bilgisayar Firmaları 
3 Bilgisayar Sanayi 
Danışmanlık Ltd. Şi 
Esentepe Cad, N: 
80300 


Kitabevleri içi 


Meşrutiyet Cad. Kıbl 
Tepe Han D: 6 


Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti 


le Sok. No: 1 


Tam metin kitüplar ve 


Değişik konularda konuşmaları içeren toplam 


23 dakikalık video kaydı 


İlet 


Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı e-mail: 
http, du.tr. 


Kaksotek Mağazaları için RAKSOTEK Müzik Market A.Ş. 
İMÇ. 6.Blok 6321 


Çamlıstığı sok No: 11 
Boyacıköy/Baltalimanı 


80850 İstanbul 


e 


“İçlSOfI. 


İşlem ve Hizmetleri 
Ticaret Limited 


Şaireşref Bulv. 
35230 Çankaya / İZMİR 
Tel 0 (232) 446 01 4142 
Faks: 0 (232) 445 19 26 


7ZUDI İt 


ZO 


Yıl: 2 Sayı: 13 * Mayıs 1996 


o) 


DİNÇ BİLGİN (Başkan) 
ERCAN ARIKLI 


Bir Numara Yayıncılık A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi: 
ERCAN ARIKLI 

Yayın Koordinatörü: AHMET ÖRS 


Genel Yayın Yönetmeni: 
BALABAN CERİT 


Editör: DENİZ TANIŞ 
Sanat Yönetmeni; HANDAN BOTASUN Yazı Kurulu: HAKAN KANTAŞ, 


LÜTFÜ GÖZGÜCÜ, HANDAN BOTASUN ERDEM ÜNEY, ENDER KASIN, 


Teknik Koordinatör: FAZIL MECİT 


Reklam Koordinatörleri: 
RANA KARLIDAĞ 


Reklam Müdürü: ÇİĞDEM MUTLU Rezervasyon: NURHAN POYRAZ 


Müessese Müdürü: ŞAKİR GÜLSEVER 


Murahhas Üye: ATEŞ ÜNAL ERZEN Genel Müdür: MUSTAFA SİVRİ Genel Müdür; MİTHAT TOPAÇ (SAT-PAZ) Genel Müdür Yardımcısı: KEMAL GÜLER Ankara Koordinatörü; SERPİL GOGEN Ankara Haberler Müdürü: LÜTFÜ ÖZEL 


ZEPLİN 
Adres: Medya Plaza, Basin Ekspres Yolu 34540 Güneşli İstanbul 
Yazı İşleri: 5028452, 5028434, Fax: 5028346 Medya Plaza Santral: 5504870 (10hat) Reklam Grubu Santral: 2823310 (10 hat) Not İçin: Fatma Süngü, 5028452 Dağıtım: Birleşik Basın Dağıtım A.Ş., 5502504 Baskı: Medya Holding A.Ş. Tesisleri 


90999 909900 


Karşınızda hoş ve eğlenceli bir platform oyunu. 


Steel Fanthers 


İkinci Dünya Savaşın'da yeniden çarpışmak istemez miydiniz? 


Top 10 Oyun 


Türkiye'nin en gözde 10 
oyununu sizler için seçtik. 


KAM Hırsızları 


Dünya hırsızlarının son 


gözdesini biliyor muydunuz? 


Duke Nukem 5D 


DOON hayranlarını dehşete düşürecek, 3 boyutlu bir oyun. 


Fandora'nın 
Kutusu 


Bilgisayar oyunlarını adabıyla oyanmak istemeyenlere. Adab? 


Top 10 CD 


Türkiye'de ilk 10 CD... 


Ayın Ürünleri 


Ev ve kişisel bilgisayar ürünleri pazarında yeni neler var? 


CD-ROM 


Bu ay size nasıl CD'ler seçtik bilin bakalım... 


Stonekeep 


Drake, Tanrıça Thera'nın 


yardımıyla kalesini Gölge Kralın elinden kurtarabilecek mi? 


Platform (oyunları (o zamanında herkesin göz bebeğiydi. Sonic the Hedgehog ve Mario Bros gibi bu tür oyunlar eski popüleritelerini çoktan yitirdiler. Bunda en büyük etken DOOM'un piyasaya çıkması oldu. 
Aslında bilgi oyunları tarihini iki bölümde araştırmak lazım. D.Ö (DOOM- dan önce) ve D.S. 
(DOOM'dan sonra). 

Bilgisayar oyunlarının yazarları tarihini de iki parçada inceleyebiliriz. 
E&E Ö vede E&E.S.! 

D.Ö zamanının favori oyunları platformları sevenler mutlaka olmuştur. Şu anda platform oyunları pek tutulmuyor (Nerde kaldı eski oyunlara sadakat. Teessüf ederim, teessüf ederim.) İşte bu yazı, o teessüf eden insanlara yazılmıştır. Tamam, tıraşı kesip yazıya girelim 


Ku rşınızda eski 


zamanları yad eden, güzel animasyonları, grafikleri ve müzikleri ile neşeli bir platform oyunu var 


Oyun CD'de bir çeşit platform oyunu. CD üzerinde yaklaşık 93 MB yer kaplıyor. Fakat oyunun istediği kadar güzel animasyonları, grafikleri vs. 
olsun 93 MB yer böyle sıradan bir platform oyunu için gerçekten fazla, Oyunun renkleri iyi ayarlanmış Ol dukça neşeli bir havada geciyor. 
Bu havada müziğin de etkisi o var tabii, Yaklaşık olarak 
90 küsür 
bölümden oluşan bu gariban oyunu bir oturuşta bitirmek, imkansızlık sınırlarıyla komşu sayılabileceğinden, 5 bölümde bir kaydetme seçeneği beliriyor. 
Bu arada her bölümde değişik bir background kullanılmış. Belki bu oyun 93 MB'dir diye 


yüzden 


düşünebilirsiniz fakat maalesef öyle de değil, 

Bu sıradan oyunun kahramanı Ray-Man. (Şimdi ne demek bu Ray-Man?! 


Küçüklüğümüzden beri “man'larla büyüdük; He-man, Superman, Le- man, Bat-man ve bir sürü "man" lar. 


Yakında Battal-man de çıkarsa şaşmayın.) Bu ilginç yaratık aslında bir çift eldiven, bir pantolon düğmesi, bir çift ayak, bir kafa ve bir peruktan oluşuyor!!! Dişlerini sürekli fırçalayan bu temiz arkadaşımız, fırsat buldukça dişlerini bize göstermeyi ihmal etmiyor. İlk bölümlerde zararsız, rakipleri- ne dil çıkarmaktan başka hiç bir iş yapmayan bu şarlatan, Rocky'e özenip boksa başlıyor ve özel bir stil geliştiriyor. Bir süre yumruğunu sallayıp ardından fırlatan bu ilginç yarauğın — sadık! 
yumruğu Sahibinden ayrı kalmaya dayanamıyor ve sahibine geri dönüyor, 

Ray-man'a bu zorlu (111) 
yolculuğunda sorun (11!) çıkaran başka aratıklar da ar. Bu yaralar abartı ölçüde tatlı yaratılmış. Za -9 yaş arasına hitab ettiğini sandınız bu oyunda da başka türlü yaralar beklenmezdi. Bunlara bir örnek 

arak tabancadan çıkan bir kurşunun kapağı açılıp içinde bir çekiç çıkması ve bu çekicin rastgele size vurmasını rünce sadece gülüyorsunuz. Başka apacağınız pek birşey yok. 

Her platform oyununda olduğu gibi pu oyunda da puanlar var. Oyunun amacı da bu puanları toplamak. Başgıçta oyunun kendi tuş konfigürasonu var. Yukarı bakmak/tırmanma 


için yukarı ok, çömelmek/aşağı inmek ağı ok, saga gitmek için sağ ok, 

sola gitmek için sol ok zıplamak için CTRL, Dil çıkarmak için ALT ve yumruk için SPACE BAR kullanabiliyorsunuz. Fakat biz size aşağıdaki gibi bir tuş konfigurasyonu tavsiye ederi Yukarı bakmak/tırmanmak için yukarı ok, çömelmek/aşağı inmek için aşağ ok, sağa gitmek için sağ ok, sola gitmek için sol ok zıplamak için DELETE, Dil çıkarmak için PAGEDOWN ve yumruk için END. 
Oyuna aru pu- an kazandıran faktörlerden birisi ise üç ayrı dil o kullanma özelliği. Fakat platform oyunlarında dil kullanmak.... Eh bizce pek fazla 


için aşi 


gerekli d siz ne dersi 
Her bölüme başladığınızda ariban bir Ray- man resmi reklam gibi alana değişik şekillerde giriyor, değişik şekillere bürünüp değişik bir şekilde sahayı terkediyor. Bu eğlenceli sahneleri gördükten sonra ? tabelalı bir yerde oyuna ( başlıyorsunuz o zıplıyor, hopluyor, yuvarlanıyor, sekiyor ve her bölümde bulunan kafese bağlı garip yaratıkları kurtarıyorsunuz. ! işaretli tabelaya geldiğinizde Ray-man'in dans ederek sevindirik olduğunu görüyorsunuz. Bundan başka bu oyun hakkında söylenebilecek hiçbirşey, gerçekten de yok. 


Bu oyunu alma nedenlerinizden biri de bu oyunun neden 93 MB yer tuttu-Sunu çözmek olabilir. Biz aldık aradık, taradık; olabilecek en gerçekçi nedenin, oyunun 90 bölüm tutkması diye düşünmeye başladık. 

Hala platform oyunlarından hoşlanıyorsanız bu neşeli oyunu alın. Eğer hoşlanmıyorsanız bu yazıyı okumakla boşa zaman kaybetmişsiniz diyebiliriz. 
Doğrusu, biz Pac-man'i bu oyuna tercih ederiz, ama herhalde siz yeniliğe bizden daha açıksınızdır. Fakat bizim yazılarımızı okumayı hiçbir zaman Zaman kaybı saymadığınızı biliyoruz ve hepinize, bilgisayarlarınızın başında iyi oyunlar diliyoruz. 


MİNİMUM SİSTEM: 486DX, 4MB 
RAM, 60 MB boş harddisk yeri, DOS 5.00, SVGA ekran, VESA uyumlu ekran kartı. 

ÖNERİLEN SİSTEM: 486 DX 4- 


100, 8MB RAM, 50 MB boş harddisk yeri, CD-ROM sürücü, DOS 5.00 veya üstü, SVGA ekran, PCI ekran kartı DESTEKLENENLER: 

Belli başlı ses kartları, 3 ayrı dil. 
ARTILAR: 

Çok güzel grafikler, save arabirimi, 3 ayrı dil. 

EKSİLER: 

Eninde sonunda bir platform oyunu. 

DAĞITICI: BROS COMPUTER 
0-216-391-54-03 / 04 


Geldik artık ilk yılımızın sonuna. Bu günc kadar sizlere elimizden geldiği kadarıyla en çok beğenilen strateji oyunlarını tanıtmaya çalıştık. Bundan sonra da size en iyilerini tanıtmaya çalışacağız. İştesize yurt dışında liste rekorları kırarak bir anda listelerin en başına zıplayarak, oturan ve orada yerleşmeye kararlı olan bir oyunu tanıtacağız. Herhalde başlıktan da anlamış olacağınız gibi oyunun adı Steel Panthers daha doğrusu Çelik Panterler. Nasıl ama güzel oyun değil mi? Doğal olarak oyunun görmeden bu soruyu yanıtlamak istemiyebilirsiniz. Ama biz burada niye varız? Bu 


oyunları o görmüş kadar yorum yapabilmeniz için. 


(Unutmadan ekleyelim sizin bir oyunu görmüş kadar yorum yapabilmeniz demek o yazının ve o yazıyı yazan yazar veya yazarların bu oyunu iyi anlayıp yazmasıyla bağlantılıdır. İnşallah biz de bu tip yazarlar arasına giriyoruzdur.) 


“şte yurt dışında liste rekorları kıran ve listelerin basına zıplayarak orada oturan müthiş bir oyun!” 


İkinci Dünya Savaşını umarız hepiniz öyle ya da böyle duymuşsunuzdur. Bizim sorunumuz Tarih dersiyle filan değil ama sakın hocalarımız bunu üzerlerine 

almasınlar. Evet tarih dersi vererek kimseyi burada sıkmak istemiyoruz ama maalesef konumuz Ikinci Dünya Savaşı. 

Savaşta neler kullanılır? Eğer şimdiki savaşlardan bahsetseydik doğal olarak cevabınız Uçaklar, Uçak Gemileri, Nükleer Denizaltılar, Fırkateynler, SAT timleri, Nükleer Başlıklı Füzeler gibi birçok yeni araç, tim ve alet edavat aklınıza gelecekti, Ama nerede şimdiki gibi teknoloji harikası yararlı aletler. Değil mi Sevgili Vatandaşlarım? 
O zamanlar daha mütavazi bir yaşam vardı. Ah o eski günler kalmadı ah! 
En gelişmiş kara aracı yalnızca bir tanktı. Daha füzeler Hitlerin sayesinde yeni yeni denenmeye başlanıyor ve onları yararlı hale getirmek için uğraşılıyordu. Nerede? Kalmadı artık o eski zaman aletleri. 

Neyse iyi ki şu kompüter denen cisim keşfedildi de bizde sefamızı sürmeye başladık. 
İşte eski zamanı günümüze getirmeye çalışan bir şaheser, değerli bir oyun Var karşımızda. Çelik Panterlerimiz bizim. Anlamışsınızdır artık bu oyunun zâmanının Cihan 
Harbi yıllarında geliştiğini. Tahmin edin alet 


edavat olarak neler bulunuyor. Size şöyle açıklamamıza izin verin. İzin verenler için söyleyelim ki bu oyunda 1939'daki Polonya Ordusundan 1945'teki Amerikan Ordusuna kadar herşey var. Siz düşünün artık, kaç yüz tane tank ve cabasının oyunda gezindiğini. Bir de bun- 


ları kullanacağınız ortamlar olması lazım, işte onlar da cabası oluyor. Sürüsü- ne bereket senaryolar. Ya da birbirine bağlanmış senaryolardan oluşan kampanyalar. 

Sizin buralarda kontrol ettikleriniz ya bir bölük ya da bir araç. Araç derken bu araçların genelde hatta tümünün zırhlı ve silahlandırılmış olduğunu söylemiş miydim? Unutmadan söyleyeyim, sizin bu oyunda kullanabileceğiniz ünitelerin sayıları aşağıda yazılı. 

1, 200'ün üzerinde Tank. 

2. 120 çeşit Silah. 

3. Bir düzinenin üzerinde bir benzeri dahi olmayan silahlı birlikler, 

Bu kadar silah, alet, edavat ve bunun gibi bir çok şeyi aklınızda tutacak haliniz yok herhalde. Bu nedenle bu oyunu hazırlayan kişiler tutmuşlar sizin için bir ansiklopedi hazırlamışlar. Bu ansiklopedide neler yok yok neler. Burada olmayan şeyler, sadece günümü silahları. 
Eğer günümüzün silahlarını öğrenmek istiyorsanız size önerebileceğimiz bir sürü CD-ROM var aslında, ama neyse biz işimize geri dönelim. Bu ansiklopedide savaştaki başlıca ülkelerin 200'ün üzerinde tank ve hava araçlarıyla ilgili bilgiler bulunuyor. 


Bu oyunun özelliği çoğu strateji oyunun da olduğu gibi haritanın karelere bölünmesinden meydana gelmiş değil Daha ilginç bir yol kullanmışlar. Kareleri tutmuşlar orasından burasından çekiştirerek altıgen haline getirmişler. Ama ne buluş değil mi? Evet bu altıgenler 


oyuna daha değişik, daha kendine özgü bir hava katmış. Oyunun iyi özelliklerin- den birisi ise, herzaman ekranın üstün- de bir tane kırmızı şeridin olması. Bu ş€- ritte farenizin imleci nerede ise orası ile li açıklama yazıyor. Eğer farenizin imleci harita üzerinde değilde bir düğmenin üstündeyse o zaman da o düğmenin açıklaması ve konumu yer alıyor. 


Meselâ ses âçma düğmesinin 
üzerinde o zaman çıkan mesaj, 0 
düğmenin işlevini, açıp Kapamak için kullanıldığını, konumunun açık olduğunu ve düğmeye basıldığında sesin kapanacağını yazıyor. Bu anlattıklarım size biraz gereksiz gelebilir ama bir de farenizin harita üzerinde veya bilmediginiz bir düğmenin üzerinde olduğunu düşünürseniz çok işe yarıyor. 
Haritalarda- ki büyük yardım ise imlecin bulunduğu yerin özelliği- ni ve koordinatlarını vermesi. 

Haritadan bahsetmişken, oyunu kuşbakışı bir ekranda oynuyorsunuz. Doğal olarak burada zoom seçenekleri var. Bu kadar bahsediyoruz oyunda şu var bu var diye ama size az kalsın kaç bölümden oluştuğunu söylemeyi unutuyorduk. 
Burada 60 tane senaryo, 8 hazırlanmış kampanya hatta İkinci Dünya Savaşı bile var. Ayrıca kendinizin bir ülkeyi seçip 

yaratabileceğiniz uzun kampanyalar o bile var, Şimdi dikkatle okuyun bu kısmı: Şu sıralar yeni yeni oyunlarda yer alma- ya başlıyan bir özellikten o bahsedeceğim. Game Editor. 
Bu game editor denen oyun editörünün tek amacı Size 


oyunda yeni savaş alanları yaratmanızı 


sonra doğal olarak oynarsınız değil mi? 
Oynamazsanız da canınız sağ olsun. 
Kimsenin başına silah dayayıp bu oyunu oyna demiyoruz. Sabahtan beri bu adamlar niye demoyu anlatmadılar diyebilirsiniz. Biz de şöyle açıklamaya çalışırız. Demonun tek özelliği demir bir çerçeve ve kurşun izlerinin ortasında Siyah beyaz görüntülerin oynatılıyor olması. Ne mi oynuyor? Tahmin edin işte çelikten bir şeyler. Bu oyunun en çok beğendiğimiz kısmı sesleri. Müziği ama yalnızca müziği dinlediğinizde size zaten bir savaştaymışsınız gibi bir ortam yarauyor. 

Size bu oyuna dair ilginç bir şey söyliyelim. Oynadığınız oyunu kaydetmek 
için tam 23 tane boş satır var. Ayrıca 2 
tane daha E-MAIL adı altında yer var. 
Nedir bu E-MAIL yoksa Internet veya başka ortamlarda da oynanabiliyor mu diye düşünebilirsiniz. (Bizde ilk başta o yanılgıya kapıldık.) Ama böyle birşey yok. Tek özelliği buraya kaydettiğiniz oyunu arkadaşınıza gönderip onunda şifre kullanarak bu E-MAJL'ı açıp oynaması tek özelliği bu. Size doyum olmaz hele bize hiç olmaz görüşmek üzere. 


ORTAM: 2 Hizli CD-ROM 
ADET: 1 

RAM BELLEK: 8 MB 

SABİT DİSK ALANI: 6 
NBisıkıstırılmamıs) 

MİKRO İŞLEMCİ: 486/33 MHZ IBM (0x) PC 

GRAFİK KARTI: VGA-SVGA 

SES KARTI DESTEĞİ: Sound Blaster ve uyumluları 

DEĞERLENDİRME: **** (5 üzerinden) DAĞITICI: 3P 

TEL: 0.212 21236 57 


1996 yılının ilk aylarında satışa sunulan 
bu muhteşem bilgisayar oOoyunu, Phantasmagoria'nın ulaşamadığı kalite ve oynanabilirliğe sahip. Konusu da son aylarda en popüler olan ve en fazla işlenen konularından birine, korku türüne iyi bir örnek teşkil ediyor. Zaten Gabriel Knight'ın o eciş bücüş grafikleriyle elde ettiği başarı bile oldukça büyükken, tam 6 CD'den meydana gelen bu oyLınun da en az onun kadar. hatta daha da başarılı olmasını normal karşılamak gerek. 


Bu oyun da ağabeyi Phantasmagoria gibi doğa üstü güçlerle ve yaratıklarla, 


Kurtadamlarla ilgili. Oyunda Gabriel Knight'ı yönetiyor ve bir gizem'i çözmesini o sağlıyorsunuz Aklınıza 


gelebilecek hemen tüm parçaları ve bölümleri sayısallaştırılmış grafiklerden oluşturulmuş bu teknoloji harikası 


oyun. gerçek bir 


Nedenini tam anlayamadım ancak bu oyuna özellikle ülkemizde öylesine bir rağbet oldu ki ABD'de 50 dolara satın alabileceğiniz bu oyunu ülkemizde 95- 
100 dolardan satmaya başladılar. Halla 
kisa bir süre Wing Commander karaborsaya bile düştü. Neyseki birkaç şirketin arka arkaya yaptığı ithalatlar sonucunda piyasa biraz olsun rahatladı 


Wing Commander NV, son ayların en muhteşem uzay simülasyon oyunu. Tam 
6 CDROM'dan meydana gelmiş olan 
oyun aynı zamanda bir ilke de imza atıyor: Dolby Stereo ses özelliğinin yanında 65535 renkte görüntülenen çok yüksek kalitede video görüntüler sunması oyunun bu alanda ilk olmasını sağlamış. 


Oyun o kadar başarılı oldu ki tasarımcısı Chris Roberts en azından 100 milyon dolara mal etmeyi planladığı Wing Commander V için kolları svadı bile. 
Chris, bu yeni oyunun bir kısmını 


gerçekten uzayda çekmeyi düşünüyor ve bu konuda NASA ile görüşüyormuşll! 
Bakalım bu işin sonu nereye kadar gidecek. 


Rebel Assult, dünyanın ilk CD-ROM oyunlarından biriydi. Kalitesi, türü Ve ilk olma avantajlarını kullanarak dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan oyunlarından biri ünvanını kaptı. Donanımlarla hediye 


olarak verilen Bundle satışlarıyla birlikte 1.000.000 satış sınınnı aşan ender CD'lerden biri oldu. 

Oyunun muhteşem başarısı üzerine Rebel oAssaulttan oteknolojk (ve oynanabilirlik açısından daha üstün olan Rebel Assault Il geçtiğimiz aylarda satışa sunuldu 


Oynanabilirliği beklenen düzeye erişememiş olsa da Star Wars filmlerinin hastaları için kaçırılmaz bir fırsat oldu. 
Birincisinden daha başarılı bulunmuş olmakla birlikte tahmin edildiği kadar ilgi göremedi ne yazık ki. Eğer Star Wars filmlerini beğendiyseniz bu oyunu da beğeneceksiniz 


Fifa 96, ülkemizde en çok satılan oyunlar arasında yer alıyor. Türkiye'de yaşayan erkeklerin 9698.36's futbol hastası iken başka türlü olmasını beklemek hayalcilik 


olurdu zaten. Bu yüzden bu Satış rakamlarını oldukça doğal karşılamak gerek. Bununla birlikte Fifa 96'nin inanılmaz ölçüde gerçekçi olduğunu da kabul etmeliyim. Electronic Arts'ın Virtual Stadium teknolojisi ile hazırlamış olduğu oyun, oyuncuya sanki gerçekten bir stadyumdaymış havasını Veriyor. 

Bu oyunun piyasaya sürüldüğü günlerce Actua Soccer'da satışa sunuldu. Ancak kendileri çeşitli ilanlarla tersini söyleseler de Fifa 96'nim bu oyundan üstün olduğunu, en azından ülkemizde ve hemen tüm dünyada daha fazla satıldığını herkes biliyor 


fifa 96'nn ardından dört gözle teklemeye başladığım NBA 96 beni tam anlamıyla hayal kırıklığına uğrattı Oyuncuların hemen tüm hareketleri rçek futbolcuların hareketlerinden özel rak bilgisayar ortamına aktarılan Fifa çok yüksek bir gerçekliği yakalamıştı. 
#ynı şeyi bU oyunda da bekliyor, basket-Sol oyuncularının gerekli hareketlerinin de bilgisayara aktarılarak bize sunulan gerçekliğin maksimuma ulaştırılmasını umuyordum. 
Ancak karşıma oldukça karmaşık ve düşük kaliteli grafiklere sahip bir basketbol oyunu çıktı. Evet NBA 96 belki de nyanın en iyi basketbol oyunlarından hatta en iyisi. Bununla birlikte 


ellile oyuncuların hareketlerinde taya çıkan okarmaşıklık | kaliteyi sürüyor. 


8 otomobil yarışı hastası olarak bugüne 
gek gördüğüm en muhteşem, en Kaliteli syunlardan biri de Need For Speed. 


$ olmayan, sizlere otomobil kullanma kini de maksimum gerçeklikte yaşatmaya çalışan bir oyun. Eğer amacınız yarışmaksa oyunda bu da Var. 
Fekal asıl amacınız, belki de hiçbir zaman gercekten kullanamacağınız. birbirinden muhteşem, dünyanın en iyi “tomobillerini kullanmaksa Need For Speed tam size göre. Otomobillerin gerçek ortamlardaki tüm özelliklerini maksimum gerçeklikle bilgisayar yükleyip sizlere bu araçları kullanma zevkini 


tatırmaya çalışan Electronic Arts bu işi gerçekten çok iyi başarmış. Aralarında Porche, Lamborghini ve Ferrarinin de bulunduğu dünyanın en güçlü araçlarını ABS'leri, El franleri ve Tracking Control System'leriyle ve hatta korna'larıyla kullanabilmesini sağlayan gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri. Eğer hala almadıysanız en kısa zamanda bir tane edinin ve bu muhteşem zevki siz de yaşayın 


Origin yapar da kötü olur mu ? İşte Electronic Arısın bir üyesi olan Origin'in en son ve en muhteşem oyunlarından biri. Yine çalışmak için en son teknoloji ile donatılmış süper hızlı bir bilgisayara ihtiyaç duyan bir oyunla, Crusader'la karşı karşıyayız 

Doğal olarak bir CD-ROM oyunu olan Crusader, incelendiği ve değerlendirildiği hemen tüm yabancı oyun dergileri tarafindan çok yüksek puanlarla ödüllendirildi. Oyunun kalitesini gösteren ve çoğunuzun sadece ayrıntı olarak nitelendireceği patlama efektlerini bir kez görürseniz eminim oyunun kalitesi hakkında siz de bana ve oyunu değerlendiren (| eleştirmenlere (o hak vereceksiniz. Oynanabilirliği, grafikleri ve sesleri inanılmaz düzeye ulaşan oyun türünün kesinlikle en başanlısı 


EuroFighter 2000, son zamanların en popüler Uçak simulasyon-savaş oyunlarından biri. Flight Unlimited'in muhteşem grafik kalitesi ve Falcon 


serisinin  oynanabilirliğinin bir araya getirilerek ortaya çıkarılan EF 2000, çalışabilmek için çok hizli bir sisteme ihtiyaç duyuyor 


Oyun hakkındaki daha ayrıntılı açıklamaları gelecek sayılarda Zeplin dergisinde bulacaksınız 


Command & Conguer'dan sonra strateji türüne muhteşem bir örnek daha geldi. 
War Craft 2. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan War Craft 2, çok kısa bir süre içerisinde çok olumlu eleştiriler aldı ve oyun dergileri tarafından (yüksek puanlarla ödüllendirildi. Eğer kaliteli bir strateji arıyorsanız bu oyundan iyisini bulamazsınız. 


MORTAL COM 


Amerika, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde oldukça sık rastlanan oyun makinalarının en popüler oyunu Mortal Combat türü dövüş oyunlarıdır. Bu makinalarda elde edilen başarı üzerine Mortal Combat serisi PC'lere aktarıldı. 
Serinin ilk üyeleri beklenenin üzerinde ilgi gördü ve seri şimdilik Mortal Combat Ile kadar geldi 


PC'ler için bulabileceğiniz en iyi ve en tanınan dövüş oyunlarından biri olan Mortal Combat lite oldukça gerçekçi grafikler kullanılıyor. Dövüşen karakterler gerçek | kişilerden alınan resimler birleştirilerek elde edildiğinden çok üstün oynanabilirlik ve gerçeklik elde edilmiş. 


O 


RAM HRSİZLA 


f 


m değişti. Altından veya elmastan daha değerli olan bellekleriniz tehlikede. 


(e 


İlginç bir yazıyı sizin için çevirdik... 


Ağırlıkları düşünüldüğünde sarsıcı olabiliyor. Yine İngilte- 


altından oveya re'den bir örnek 

endüstriyel el- verelim. Cogmastan da- nos adlı bir 

ha değerli- şirket alti ler. Küçük ve ay içinde izlenmeleri güç tam 


olduğu için de onüç ellerindekini kez s0- hızla nakite çe- yulvirmeye Oocan du. 
atan suçluların / 

son hedefi durumundalar. Ek 


bette bilgisayar bileşenlerinden, 


daha net söyle- Nimek gerekirse bel- ça ağ lek çiplerinden söz ediyoruz. Evi- ayındaki nizde PC varsa belki de siz de son 


yurtdışında bazı ülkeleri boydan olayda boya kasıp kavuran bu yeni suçun potansiyel kurbanlarından birisi- 


niZ. 


İngiltere'deki Ulusal Suç İstih- nın barat Servisi'ne (NCIS) göre bil- cam gisayar hırsızlığı giderek artıyör. kapıla-Örneğin ülkenin Midlands böl rından 


gesinde bilgisayar suçları geçen yıla göre yüzde 74 artmış durumda, Ne yazık ki, ne polis, ne de sigorta raporları, çip hırsızlığının neye malolduğunun ayrıntılarını içermiyor, 
ancak bu maliyetin yılda 200 
milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Buna kurbanların iş kaybını da eklediğinizde bu ( suçların İngiliz ekonomisine maliyeti 1,5 milyar dolara ulaşıyor. 

Bilgisayar hırsızlığının hışmına tekrar tekrar uğraşan > kimi şirketler için sonuç çok İ 7 & 


© j 


kamyon sokup ne kadar PC varsa 
A elden geçirip 
3 $$ içindekileri gö- 
©“ türdüler. Şirket yönetimi ne kadar süreceği belirsiz bu olaylardan o kadar yıldı ki, 500 
bin dolara yakın masraf edip geceleri bütün PC'lerin ka- (# salarda kilit altına alındığı 


güvenli ofislere taşındı. Aradan bir yıl geçmiş olmasına karşın şirket hala sigorta hizmeti alamıyor. 

Hırsızlar giderek daha da ilginç yöntemler icat ediyorlar, Polis raporlarına göre yakın zamanda gerçekleşen birkaç soygunun >yküsü oldukça ilginç. Hırsızlar ofislere genç teknoloji öğrencisi gibi giriyorlar. Yetkililerden, hazırladıkları bir ödev için firmaların PC'lerinde hangi bileşenleri kullandıklarını araştırdıklarını söyleyip ayrıntılı liste alıyorlar. 
Öğrencilerin ziyaretinden bir süre sonra çalışanlar PC'lerini açtıklarında Çalışmaz buluyorlar. Sonra da her bir PC'nin sistemli bir şekilde adeta ameliyat edilip içindekilerin boşaltıldığı anlaşılıyor. 

Aslında çip hırsızlığı ne aradığını bilecek ve önceden satış bağlantılarını kuracak kadar i soyguncular için çok cazip. Bir bilgisayar hantal bir yüktür ve hacim cinsinden düşünüldüğünde de pek değerli değildir. 

Ama konu bileşenleri olunca işin rengi değişiyor. Piyasa değeri 150 $ civarında olan 4 MB'lık bellek çipi olsa olsa bir paket çiklet büyüklüğünde. Piyasaya sürülmesi ise çok kolay. 

Bu işin bu kadar kolay olmasında dolaylı olarak biz kullanıcıların da payı var. 
1980'lerde PC pazarı gelişirken tüketicilerden gelen talep bilgisayarların modü- ler olması yolunda oldu. Başka bir deyişle, IBM marka bir bilgisayardan çıkan bir çipin DEC, Compag veya Siemens markalı bir bilgisayara takılabilir olmasından sözediyoruz. 

Masalarımızın üzerlerindeki bilgisayarların kolaylıkla terfi ettirilebilmelerini istedik, Böylece eski bileşenleri çıkarıp yerlerine yenilerini takarak bir çırpıda daha yeni ve daha güçlü cihazlarımız oldu, Üstelik birbirleriyle de tamamen uyumlular, Kısaca, bir hırsızın rü- 


yasında görebileceği tüm avantajlar gerçek oldu. 

Günümüzün yazılımlarının giderek artan bellek talepleri üreticilerin kapasitelerini zorlamaya, dolayısıyla fiyatların fırlamasına neden oldu. Yeraltı dünyası da dikkatini sayısal hırsızlığa yöneltmeye başladı. Şimdilik ilgi odakları Cognos gibi stoklarında yüklü miktarda bilgisayar ekipmanı bulunduran sirketler, Ancak herkesin cam duvarları kamyonla aşma zahmetine katlanmayacağı düşünülürse, konutların da yakında ilgi alanına dahil olacağını kestirmek pek güç değil 

Hırsızlar eskiden arabaları soyarlardı, şimdi işi, mobil telefonlara, oradan da 

bilgisayar çiplerine kadar alanlarını genişlettiler. Zamanla birlikte hırsızlar da ilerliyorlar. İngiltere dışındaki ülkelerde de bu yeni hırsızlık tipi giderek yaygınlaşıyor, ancak İngilizler bilgisayarla yapılan ya da bilgisayara yönelik suçlar konusunda uzun zamandır örgütlü olarak mücadele verenlerin en başında yer alıyorlar. 

Yaygın kanının aksine, bu çipler 

tekrar satılabilmeleri için Uzakdogu'ya götürülmüyor. Bir şekil-İ de perakende piyasasına 
8 yeniden sürülüyorlar. 
İngilizlerin bilgisayara ilişkin suçları ciddiye aldığına ilişkin bir 


ş| 


örneğimiz daha var. Birikte hareket Grubu 
JAG) yedi polis birimi, dokuz bilgisayar üreticisi ve suçu azaltmaya ni- 


etli (örneğin sigorta şirketleri) yada ##/ bizzat suçtan mağdur duruma düş- ff 


müş bazı şirketlerin katılımıyla oluşurulmuş. 

JAG üyelerinden biri de 1994'te İs- 
"da 2 milyon 250 bin dolarlık çialınan IBM. IBM, Avrupa'daki öretim alanında çalınan çipin ve hırsı- daha kolay bulunabilmesi için üret- i her bellek çipine özel bir kod numarası koyuyor. Elbette bu çipin numarası- 
— tamamen silmek mümkün, ama bu iş- 
<mi yaparken sadece bu bilgiye değil, çipe de zarar verme olasılığı çok yüksek. 


ko: 


Insanlar bilgisayarlarının belleğini arttırmak istediklerinde üzerindeki bilgileri silinmiş olan çipleri almaktan kaçınacaklar, bu da çalıntı çiplerin satılma azaltacak diye düşünülüyor. IBM'in konuyla ilgili yetkilisi, “Güvenlik müşteri- ler için belirleyici öge durumuna geldiği zaman, makinaları yeniden bu doğrultuda tasarlamaya başlayacağız. Bugüne kadar talep makinaların geliştirilebilir olması yönünde oldu, ancak ileride bu durum değişebilir. Güvenlikten sorumlu biri olarak İ çiplerin yerlerinden çıkarılamayacak şekilde tasarlanmasını dahi tercih edebilirim” diyor. 

Bir diğer görüşe göre, bilgisayar sahipleri sağduyulu davranırlar ve bazı temel güvenlik önerilerini dikkate alırlarsa bu kadar katı önlemlere gerek kalmaz. Polis yetkilileri insanların, bilgisayar sahibi olsun ya da olmasınlar, güvenlik 


şansını 


konusunda bu kadi AE gevşek davranmalarına şaşıp 


W paspasın altına saklamaktan, 


e 


kedi içeri girebilsin diye pencereyi açık bırakmaya kadar bir dizi tedbirsiz davranış, sıradan ev sahiplerinin başvurduğu ve hırsızlara davetiye çıkaran nedenlerin başında geliyor. Polis yetkililerinin önerdiği önlemler çok basit ama etkili, Örneğin yeni aldığınız bilgisayarın kutusunu kapı önüne birakmayarak ya da bilgisayarı pencerenin hemen önüne kurmayarak hırsızlara davetiye çıkaranlardan olmayabilirsiniz. 

Yine, daha ileri önlemler almak da mümkün. Bilgisayarın sürücülerine ve kasasının içine erişimi kilitleyen aygıtlardan tutun, bir yazılımla gerekli şifre verilmeden bilgisayar kasasının açılması durumunda ötmeye başlayan alarmlara kadar birçok cihaz var piyasada. Daha gelişmiş aygıtlarda, kasanın haraket ettiğini saptayıp, alarmı çaldıran duyargalar bile var. 

Aslında bütün dünyada geçerli olan bir şey var o da şu: Bilgisayar parçaları hırsızlığını azaltmanın tek yolu sadece güvenlik önlemlerin- den geçmiyor; madalyonun diğer yüzünü çevirdiğimiz- de, çalıntı mallara olan talebi azaltmanın da gerektiğini görüyoruz. Bunun yolu'da, ikinci el pazarda şaibeli bilgisayar parçalarının alınmamasını sağlamak için alıcıları bilgilendirmek. Nereden geldiği bir türlü belgelenemeyen veya kuşku uyandıran bilgisayar parçalarının alınmamasını sağlamak. Elbette, çalıntı mal almamanın en garantili yolu, ikinci el pazara uğramayıp, ihtiyaçlarınızı yeni mal alarak gidermek ama, buna da her zaman bütçeniz yetmeyebilir. 


” 


Derleyen: Ceren Yalçın 


Bundan yıllar önce 3D oyunlarının atası olan Spear of Destiny, namı diğer Wolfenstein oyununun yapımcısı olan Apogee adlı bir şirket vardı. Bu şirket hala duruyor. Fakat bu şirketin adı Wolf 3D'den çok daha önce de biliniyordu. Commander Keen ve Duke Nukem serilerinin yaratıcısısolan«Apogee temellerini o senelerde atmıştı. Duke Nukem PC platform oyunlarının atalarından biri olarak sayılabilir. Bu oyunda siz Duke'ü çeşitli maceralarda kontrol edip dünyayı kurtarmasını sağlıyordunuz. Şimdi rahmetli DUKE müthiş bir oyunda geri döndü. 

Adından da anlaşılacağı gibi oyun 3 
boyutlu. Yine mi bir DOOM taklidi demeyin, DOOM bu oyunun yanında çömez kalır. Hem de bu tanıttığımız sadece Beta versiyonu olmasına rağmen, 


İnanılır yeni özellikler dışında, inanıl maz yeni özellikler de var, İnanılır yeni özelliklere "yeni özellik? denilemez ya, neyse, Klasik yukarı bakma, aşağı bakma, eğilme, zıplama gibi şeylere yeni 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özellik denilemez. Silah saklamaya yeni 


özellik denilebilir. Uçan üniteler için yeni diyebiliriz. Su altında yüzme de yeni bir özellik. 

Şimdi sıra ilginç yeniliklerde, madde madde sayalım. 

Bilardo olayı; Bu mu simdi yenilik diyeceksiniz. Bu bir yenilik. Zira şu ana kadar hiç bir 3D öyünda bilardö'oynas madınız. Bu oyunda oynuyorsunuz. 
Ama masanın sahiplerine şiddet uygulayarak. 

Etki olayı: Silahlar geniş alanlara etki edebiliyor, bu da bir taşla 2-3 kuş vurmanıza yarıyor. Ama etki alanında siz varsanız kötü. 

Cam olayı: Camda kendinizi görebiliyorsunuz. Daha güzeli, yürürken ayakla-Tınızın hareket ettiğini görmek her oyunda bülünan bir özellik değil. 


“Kure olayı, Attığınız kurşunlar du- 


varda iz bırakıyor ve nereye giderseniz gidin döndüğünüzde orada oluyorlar. 
(Eğer badana ekibi uğramamişsa.) 
Havalandırma olayı: Havalandırma boruları her an hizmetinizde. Yapacağınız tek şey kapağını kırıp içeri atlamak. 
İşeme olayı Yanlış okumadınız. 
İnanmıyorsanız adamınızı bir tuvaletin karşısına geçirin Ve âçma/kullârma tu-Şuna basın. Adamınız açıp kullanacaktır. Hoşnutluğunu belirtmek için "AAA-AH much better" gibi bir ibare kullana- 


v7) 
MD YY 


oom hayranlarını dehşete sürükleyecek kadâr güzel, üç boyutlu bir reenkârnasyoR..., 


İ 1N 
! 


! 
caktır. i 

Sağa ve sola bakma olayi; Bu tip 

oyunlarda koridorlardaki ufak aralıklarda ne bulunduğunu hep merak etmişizdir. Bu yüzden böyle bir yenilik çok hoşumuza gitti. 

Telefon olayı: Genelde uzun düdük 

sesi ile karşılaşacaksınız. Maalesef ki 

"Sayın abonemiz aradığınız numara yanlıştır lütfen numaranızı kontrol edip yeniden deneyiniz” gibi edebi anlam içeren bir mesajla karşılaşmıyorsunuz. 
Sıkılma olayı; Platform oyunlarının çoğunda adamınız hiçbirşey yapmadan durduğunda adamınızın canı sıkılır sağa bakar, sola bakar, elindeki yoyoyla Oynar, zıplar hoplar, amuda kalkar, Mirkelam gibi koşar. Bu oyunda da adamını: zın sıkıldığını hissedebiliyorsunuz. Ellerini kütürdeterek ve hadi ne duruyoruz burada gibi anlamlar içeren ilginç özlü sözler sarfeden bir insanın, eğer sıkılmamışsa, bu hareketleri yapmasının sadece bir sebebi olabilir. Büyük bir ihtimalle gazete bayiinde PC MAGAZINE dergisini görmüş ve almadığı için üzülmüştür. 

Inventory olayı; Sırt çantanız. Her üniteyi her zaman kullanmak istemeyebilirsiniz. Örneğin insanın uçmak isteyip istemediği zamanlar olabilir. İnsanlar temiz havada radyasyon ayakkabısı giymek istemeyebilirler.. Aldığınız Medi- kit'e ihtiyacınız olmayabilir. Bu işler için inventory'niz var. Ayrıntılı bilgiyi ilerleyen satırlarda bulacaksınız 

Duvar olayı: Oyunda ateş ederek duvarları delebiliyorsunuz. Bü da yol açmanıza yarıyor. 

Ateş edip düğme vurma olayı: Mermiyle ışık açıp kapayabilirsiniz. Red Kit'e göre bir olay. Oyunda bayağı. işe yarıyor. 

Çırpınma olayı; Rakiplerinizden ba- 


| 


l 


| 


ziları siz onları vurduktan sonra yerde çırpınıyorlar. Bu durumda karar sizin. 
Ya onları öldürerek bu acıdan kurtaracaksınız ya da onları acılar içinde kıranmaya bırakacaksınız. 

Elektrikli sandalye olayı: Özel bir durum yok sadece elektrikli sandalye. 

Ayak olayı: Bir cesedin üzerinden geçtiğinizde ayak izinizin arkanızda kalacağını düşünür müydünüz? 

Disko olayı: Dolby Stereo bir diskoda çılgınlarca dans etmiyorsunuz, ama dans 


edenlerle ilgili olarak sıradaki özelliğe bakın. 

Adult olayı: İşte oyunun en orjinal yönü: Son zamanlarda bir çok oyunda kendini göstermeye başlayan seks faktörü bu oyunda da var. Ama düşündüğünüz kadar açık değil. Herşeyden önce oyunu çocukların da oynayacağı düşünülerek aileler için özel kilit modu yapılmış. İsterse aile oyunun bu modunu kilitleyebiliyor. Örneğin şehirde dolaşırken sinemaya girdiğinizde seks filmiyle karşılaşmak size ilginç gelebilir. Fakat olay topu topu sağa ve sola hareket eden bir kadından ibaret. Sanırız oyun piyasaya tam olarak çıktığında full-motion video olacak. O zaman mı ne olacak? Bekleyin ve görün, Bu arada diskoda danseden fistıklara para teklif etmeyi unutmayın kimbilir belki kabul edilirsiniz, Sonuç olarak biz size Adult Mode açık olarak oynamanızı tavsiye ederiz. Sonuçta ayratılar bi inu güzel m 

Yenilikler bu kadar. Şimdi de 


E&E lab: oratuyarlarına, alalım. wn gatikleri gerçekten çok güzel. Yeni hi 


oyunların nerdeyse hepsinde b VESA desteği bulunuyo; 


EN 


rika, Sesler ise grafikleri kıskandıracak kadar güzel. Adamınızın sürekli konuşmaları çok hoşunuza gidecek. Ayrıca silah seslerinin yanı- 


sıra mermilerinizin yere düşüş sesleri de atmosfere canlılık katıyor. Oyunda kullanılan engine'de değinmek isteriz. Şu aralar 3D engineler bayağı gelişiyor. Yakın bir tarihte Xngine adlı yeni bir engine gelecek. Reklamlarına bakılırsa yüksek çözünürlükteki yavaşlama problemi çözülmüş görülüyor, Duke 3D'deki engine'e gelince. Adamınızın hareketleri ekrana uyuyor. Örneğin çapraz bir mekanda adamımız durmakta zorlanıyor. 
Nesneler patlamalardan etkileniyorlar. 
Örneğin tuvalete bomba atarsanız tuvalet yerine borulardan fışkıran suları gö-Türsünüz. Hatta bir bölümde kanalizasyon kapağı bile nesne olarak belirtilmiş. 
Üzerine bomba attığınızda kanalizasyona iniş çıkıyor. Ateş ederkemtabancanızdaki şarjör bittiğinde şarjörü çıkarıp, yeni şarjör takmayı bekliyorsunuz. Rakipleriniz birbirlerine yardım ediyorlar. 
Hatta bir bölümde bina bile yıkıyorsunuz, Bunun dışında ateşlerin arasından. 
geçerken yanmak, dönen çarkların üzerinden sıçramak ve hatta çarkların arasında can vermek bile oyunun ilginçlik- 
| ri Oyunun 3. bölümünde DO- 

'daki kasabınızı ölü bir biçimde bu- 
; rsiniz. Aynı şekilde Rise of the Tri- 
'ad'daki rahiplerden biri de tavana asılı, Tüm bürilarin dişinda mutlaka denen- 


“mesi gereken olay ilk bölümde sinema- nın tuvaletini bulup tuvalette o anda 

oturmakta olan yaratığı daha sifonu çeemeden yok etmek, 
« Oyundaki orjinallikleri burda saymak 


yüksek gereri isteyen 

çıkmaya başlaması doğal bir 

düşünebiliriz. Bunun dışında yeni yaratıkların eklenmesi olayı müthiş 

diye düşünüyoruz. ş p 
Şimdi de sıra tanıtım bölümünde. Bu bölümde sizlere nesneleri tanıtacağız. İlk önce silahlardan başlayalım: TEKME: İşte kurşun gerektirmeyen yegane silahınız. İman gücüyle çalışır. Seri sayılır. Bayağı iyi götürür. Yakın menzilde ve hiç silahınız kalmadığında kullanın. 
2.TABANCA: Seri ve güçlü bir tebanca oyunda en büyük yardırcılarınızdan biri olacaktır. Clip kullenır, Çok iyi bir silahtır. Oyunda en- çok kullanacağınız silahlardan biri, 

5 SHOTGUN: Bu tip oyunların en kral 
silahı, Bir kerede 7 mermi gücünde shell atar. DOOM oynayanlar shotgun kul lanmanın zevkini bilirler, Her atıştan sonra çıkan o silah doldurma sesine bayılacaksınız. 

4-CHAINGUN; CANNON: Bir evi 3 
namlulu taramalı tüfek. Çok etkili bir silah. Chaingun Ammo kullanır. Fakat mermileri çok çabuk biter. Fakat 5 saniye içinde rakibinizin içine 200 mermi doldurmakta büyük bir zevk sayılabilir. 
Zorda kalmadıkça kullanmayın. 

5-RFG: Role-playing game gibi bir olay değil çünkü bu bir game değil. Bu devasa silah bir çeşit bazuka, Duvar dağıtan cinsten. Uzakta bulunan tehlikeli yaratıkları öldürmek için mutlaka bunu kullanın. RPG Amma kulanır ve çok güçlüdür. 

©PIPE BOME Boru mu? Evet boru. 
Yanlış anlamayın kullandığınız bomba kısa bir borudan çıkıyor. Bomba yere düştükten sonrâ adamınızın elinde bir bomba beliriyor. Gerisi size kalmış. Pipe Bomb Ammo kullanır. Şüpheli köşelere bırakın ve düğmeye basın. Artık şüpheniz kalmasın. Oyunun silahları bunlardan ibaret. 

Oyundaki yeniliklerden bir olan inventorynizde bulunabilecek varlıklar ise şunlar: 

Medi.Kit: Medi-Kit özel bir çanta. 
Içinde ilk yardım eşyaları var. Inventory'den Medi-Kit'i seçtiğinizde inventory penceresinde bir çanta ve alt köşesinde 72100 görürsünüz. Bu sayı siz Me- | di-Kit'i kullandıkça değişecektir. Ölüme yakın olduğunuz bölümlerde çok işinize yarıyor. 

Sterils: Ne idüğü bilinmez sıvı madde; İçilebilir. 

Jetspnek; Uçma aracı. Bayağı bir 


© 


* 


uçarsınız. Tabii benzin bitene kadar. 
Ama üzgünüz oyunda benzin istasyonu yok. 

HoloDuke: Bir hologram araci. Total Recall'ı izleyenler bilirler. Arni abimiz 


bir hologram makinası sayesinde bir orduyu yok ediyordu. (O hologram olmadan da hallederdi ama neyse.) Arni yapar da Duke yapamaz mı? Bir yerde HoloDuke'ü çalıştırın. Ardından oradan uzaklaşıp pusu kurun. Ardından gelen kerizleri vi teker mıhlayın. 

: Dalış takımları; suyun altında 1 e için, 


Ni i 


Gece görüş aletleri. Bayağı işe yarıyor. Zira bu 


İ olduğunu sanmıyoruz. Çünkü oyunda ” fazla yaratık yok. 


v 


i oyunda dark (Karanlık) ile alone (yak” 


ri için kan dökülme: 


gerekiyor. 


uto Bon 


üzerinde kırda gezer gibi gezmenizi sağlar. Kendi kendilerine aktive olurlar. 


Bunlar da inventory de kullandığınız esyalar. Rakiplerinizi tanıtmaya gerek 


Şimdi size nasıl bölüm bitirilir sorusüz nu. cevaplayacağız. Şimdi örneğimize bakalım, 

Episode LA Meltdown. Stage Death Row. 

Elektrikli sandalyeden atlayın. İman gücüyle kontrol odasındaki domuz tipli yaratığı dövün, Soldaki tuşa bâsın. 
Elekirikli sandalyenin arkasındaki Shotgun'ı alın. Ardından kontrol odasındaki sağ tuşa basarak. Maceraya başlayın, Karşınıza çıkan tipleri öldürmenizi hatırlatmaya gerek olmadığını düşünüyor ve devami ediyoruz. Açılan cam- dan girin ilerleyip kapının yanındaki Medi-Kit'i alın. Koridorun başına gelip dümdüz ilerleyin. Koridorun sonundan sağa dönüp ilerleyin yıkılan yerden içeri girin. Çarkların üzerinden sıçrayarak, yukarı odaya gelip oradan mavi kart alın (Otobüsler için olanı değil tabii ki), Ardından aşağı inip koridorda ilerlemeye devam edin, Mavi kilidi anahtarla açıp içeri girin. Soldaki kapıdan girip salonu temizleyin ardından.kapıyagerisdönün. 
Lazer ışınlarının üzerinden atlayın. Yukarı çıkın. Karşınızdaki lazer ışınlarının üzerinden atlayın. Sarı anahtari alın ardından geri dönüp yeniden ortadaki salondaki kapıyı açın. Yan taraftan RPG'- 

yi alıp, karşınızdaki kapıyı açın hızla ilerleyip solâ doğru koşun. Kırmızı 
| anahtarı aldıktan sonra, salona geri dönün ve kırmızı anahtarlı kapıyı açın, Bu-Iraya hologram bırakıp öbür kırmızı anahtarlı odaya gidin. İki domuzu arka- 
.dan, kalleşçe. şişleyin. Ardından daire (tipli bu ilginç odanın kenarında ki düğ-İ meye basıp geri çekilin. Daire şeklinde-İ ki platform dönecek ve 3 yeni geçiş gö 
| receksiniz. Karşılıklı duran iki odadaki 
! switehleri açın ve sarı anahtarı aldığınız yere geri dönün. Yan taraftaki hücre 
| bloklarının güç alanı açılmış olacaktır. 2 
| hücre alanının 3. kapısını açın. İçeri girin. Yan taraftakisposterinsiçinden geçin. Bir geçit, Duvarlar sizi daha doğrusu RPG'nizi durduramaz. Dağıtın onla-Kimyasal tıkları takip edin. Oda ne 


İ 
| 
; 


nız) kelimelerinin yanyana durabilmele- ” 


« Bunlar kimyasal atıkların 


u. Ama k irersiniz. ıl 


bir deniz altından 


teşek edin. 
Size buraya kadar vik) 
ce ve sadete oyunun BETA yam dan ibaret, Normal, versiyonunda 3 yeni e ir 


silah, 2 yeni episode, bir çok yeni özellikler vs. vs, bulunacak. Piyasaya çıkış tarihi hakkında bir bilgimiz:yok. Ama Beta versiyonunu Bros Computer'dan (0-216-391-54-03/04) edinebilirsiniz. Bu oyunu mutlaka alın 


DUKE üema0 RT 


Yapımcı: 3D REALMS 

Minimum sistem: 4B6DX33; 4MB RAM; VGA ekran kartı; 20 MB boş HDD yeri Önerilen sistem: Pentium 100; 8MB RAM; VESA VGA ekran kartı; 20 MB boş HDD yeri; Sound Blaster 16; 14400 BPS 


Modem İ 
Desteklenenler: Piyasadaki belli başlı ses kartları ve modemler “ Artılar: Saymakla bitmez. m Eksiler: Nesne yetersizliği N 


GENEL:5 yıldız. 


Cömünd & 


Güder 


Bu ay, birden çok oyunculu Command and Conguer için size bazı püfler sunmak stiyoruz. Ancak dikkatinizi çekmek isteriz ki, belirli koşullar alunda bu pülleri uy amak, hile yapmak sayılabilir. Ama e ki, dünyaya bu kadar dar bakmıyorsunuz 


niniz- 


duvarlar 
Duvarlar ilk başta ise yaramaz gözükebilir ancak düşman birlikler yavaşlatmakta 


çok işe yarar, Siz de bu arada birliklerinizi » bölgeye kaydırabilirsiniz 


h Tanklar 

'ssünüzün içine sızıveren şu Stealth tankardan bıktınız mı? Onların yerlerini görmek için bir püf var: Bir düşman birliğinin izerine tıklayıp, onunla ittifak kurmak için A tuşuna basın, Şimdi onun tüm güçlerini görebilirsiniz. Ama ittifağı kaldırmak için zekrar A'ya basın yoksa saldıramazsınız 


aklar 
Eğer orca veya helikopter filonuz, bir düş- an üssünün üzerindeyken seçili değilse onları geri çekemezsiniz. Düşmanla ittifak Kurmak için yine A tuşunu kullanın ve de- geri uçaklarınız üsse sağlam dönebilir 


Kasılar 


© 


Kasalar için gözünüzü dört açın ve onları kapmak için, elinizin altında bir recon bike veya humtutun er düşmanınız da onları gö: 


eri hazır 


vee gibi alet 
Ebi rürse, 


önce alan kapar yarışına 


Ancak bu durumda 


ar olun tek bir birlik gönderin, kasa pat layabilir! Kasaların içinde neler neler. olabilir bir bakalım bakalım 

2,000 dolara kadar para, nükleer harita, onu bulan birliğe stealth özelliği, ekstra birlik 
4100 sağlık, iyon topu, bomba ve viscero; 


başlık, bütün: birliklerinize 


id 


Son bir püf olarak ta, eğer düşmanınızla aynı odada oynu sesi çok açma: yın, yoksâ, sizi bir iyon top saldırısına hazırlanırken duyabilirler 


orsanız, 


hava veya 


Wa rcraft 


İşte size tek oyunculu oyun için bazı hile kodları (çok oyunculu modda deneme dik) 

Pot of Gold 10,000 altın ve 5,000 lumber 

En iyi silahlar 

Bütü! 
Adamlarınızı hızlandırır 

Bütün haritayı görmek için 

(Bir de bütün savaşı kazanmak için bir tane püf vardı ama, ona yerimiz yetmedi Aslında bu yazıyı koyuncaya kadar o rahat 


rahat sığardı ama bir kez oldu işte 


Iron Forge 
Eye of New 
Hu 


büyüler 


y up guys 


Shaliy Sears 


Şi a 


Orjinal Descentite cheat moduna geçmek için klavyeden şunu girin gabbagabbahey 


Sonra şunları deneyin: 
scourge bütün silahlar 


mitzi anahtarlar raceıx yenilmezlik guile pelerin vwiligbi tam zırh 


düzey menüsü bütün harita 


farmerjoe 
Alt 4 F tuşu 


SimCiy 2000 


Yeni bir oyun başlatın, sonra iki pişasa iki bond sürmek için iki defa fund yazın. 
Budget penceresine gidip, Bond payments düğmesine basın, bir bond daha piyasaya sürün ve ilk iki bond'u ödeyin, Şim- ar dolusu 


di oyunu bir yıl oynayın ve ka: parayı bekleyin 


İp İTE SUR 


Bu CD setini tanıtmadan önce açıkçası bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum Linux'un tanıtımını dergimizde yaptıktan sonra sizlerden sayısız telefon aldık. Unix benzeri bir işletim sistemini, bu sistemin grafik kullanıcı arabirimini, Ct derleyicisi- ni, işletim sisteminin kaynak kodunu ve daha düzinerlerce ek yazılımı sizlere sadece 30-35 dolar gibi bir fiyatla getiren Linux set'i gerçekten çok kaliteli bir ürün. 
Her sene 4 kez güncellenen Linux seti, şimdilik 5 CD'den meydana geliyor. 


Yukarıda saydığım sistem ve kaynak kodu gibi bölümlerin sadece 3 CD'ye sığdığını düşünürseniz ürünün sadece 
30 dolara size neler sağladığını çok daha 
iyi anlayacaksınız. Yarı profesyonel ve profesyonel programcılar için kaçırılma ması gereken bir set. 


Hakan KANTAŞ 


Sağlık, en önemli varlığımız. Sağlıklı iken bunun değerini bilmez ve onu korumaya çalışmayız. Bir gün gelip de hastalanınca da doktorumuza gitmeden önce danışacak birisini ararız. Aruk çok güvenli bir danışmanınız var. İçinde çok fazla ayrınıılı bilgiler olmasa da en azından konu hakkında siz genel olarak bilgilendirebiliyor. 


rl Se 


Internet'in anormal ölçüde abartılması sonucunda doğru dürüst bir altyapı olmadan tüm dünya bu işe merak saldı. 
ABD gibi ileri teknolojiye sahip ülkeler bu işin üstesinden kolayca gelirken bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde durum tam anlamıyla faciaydı. Bununla birlikte ülkemizde de bu konuya büyük bir talep olduğundan Web sayfaları hazırlanması en popüler konular arasında. Internet Publisher's Toolboxda bu amaçla hazırlanmış ender ürünlerden biri. 


Komple bir CD dolusu Internet ve benzeri yardımcı yazılım ile arık Web sayfaları hazırlamak sorun olmayacak. 


Osmanlı Devleti 


Ülkemizde hazırlanmış olan en iyi CD-ROM ürünlerinden biri Osmanlı Devleti dir. Ürün, gerek tarihsel zenginliği, gerek grafikleri ve gerekse tasarımı açısından oldukça kaliteli 


Osmanlı Devleti'nin en önemli kişileri ve olayları hakkında ayrıntılı bilgiler içeren ürün, özellikle tarihten hoşlanmayan fakat konu hakkında bilgi edinme zorunluluğu olan kişiler, özellikle öğrenciler için çok uygun. İçinde, ele aldığı konular hakkında çok fazla ayrıntı yer almamakla birlikte tüm konuları kullanıcıya yeterli düzeyde aktarmaya çalışıyor. 
Beklediğimin üzerinde başarı sağlayan bir ürün 


1996 tarihli olmasına karşın fiyatının çok 
ygun bulunması, en güncel bilgiler mesi ve onbinlerce sayfalık bir iklopedi olması sebebiyle dünyanın - çok satan CD'lerinden biri de Grolier. 
yıl güncellenen CD-ROM, gelmiş geçmiş en başarılı CD-ROM ansiklopedilerin- den biri. 


1996 Auto Almanac 


Evet, biliyorum bu CD'yi sizlere henüz anıtamadım. Ancak yeterli ölçüde welediğime emin olur olmaz. 
örüşlerimi sizlerle paylaşacağım. 1996 
uto Almanac, bugüne dek gördüğüm, xomobillerle ilgili olan ve çok güncel biler içeren ender CD'lerden biri. İçinde x alan bilgiler, sadece otomobillerin remleri ile kısıtlı değil. Tam tersine CD'de < alınan araçlar hakkında hemen her nü ayrıntıyı burada bulabilmek wömkün. Daha fazla ayrıntı için biraz “oredin lütfen 


hangi bir programlama dilini enmeyi hızlandırmanın en iyi yolu mak kod incelemektir. Bu yüzden de su işe yeni başlayan programcılar harıl anl kaynak kod ararlar. Programcılığa ni başlayanların en büyük problemle- 
“den biri yeterince kaynak kod samamalarıdır. 

e Source Code adlı CD bu amaçla azırlanmış ürünlerden biri. İçinde C'den sun da Turbo Basic'e kadar çok sayıda için kaynak kodlar içeren bu CD'yi tüm <emi programcılar tavsiye ederim. 


Ülkemizdeki yerli ilk eğitim CD'lerinden biri olan Engmatic, çok başarılı bir ürün olmamasına karşın 2 CD'den meydana gelmesi ve konuşma ağırlıklı bir ürün olması sebebiyle beklenenin üzerinde ilgi gördü. Ancak iyi bir araştırma yaptığınız taktirde daha başarılı İngilizce eğitim ürünleriyle karşılaşacaksınız. 


Herhangi | bir o ürünün fiyatını düşürebilecek ender çözümlerden biri de rekabettir. Rekabet ürün çeşttiliğini ve ucuzluğu da beraberinde getirir. Son yıllarda PC'leri için de böyle oldu ve özellikle Tayvan'dan çok fazla çeşit ve marka ürün ülkemize ithal edilmeye başlandı. Bu kadar çeşit arasında da elbette bir takım uyumsuzluklara ve problemlere sık sık rastlar olduk. İşte bu CD'nin hazırlanma amaçlarından biri bu, bilgisayarınızda meydana gelebilecek sorun ve problemleri tespit edebilmek. 


Compu-Fix CD'si içinde, bilgisayarınızın hemen tüm birimlerinin hızını ölçebilen yazılımları ve bilgisayarınızın tüm parçalarını test ederek sorunlu birimi tespit edebilecek yüzlerce yardımcı programı bulmak olası. İşte bu yüzden de gerek sistem testlerinde ve gerekse hala tespitinde bu CD sıkça kullanılıyor. 


Kaliteli bir CD-ROM ve iyi bir reklam bir ürünün elbette beklenenin üzerinde satmasını sağlayacaktır. 100 Türk Filmi için de bunlar geçerli. Etkileşimli kullanıcı arabirimi, sinema ansiklopedisi olarak kullanılabilecek yazılı dokümanlar ve Türk sinemasından seçme 100 film hakkında resimler ve video görüntüler bu CD'nin içeriğini oluşturuyor. 


Türk Filmi ile ilgili Türkçe tek kaynak olmaz özelliğine sahip ürün çok başarılı sayılmasa da göz ardı edilemeyecek bir ürün. 


Made in Turkey damgalı CDFROM'ların sayısının hızla artıyor olması bizi sevindiriyor. Kimbilir, belki de kısa bir süre sonra Türk CDROM'Tlarını tanıtmak için ayrı bir sayfa bile açabiliriz 


TİNA INHA HAINOAI IN. 


INHA 3 


A HATTINDAN İNSTA MINA) INHA MATINDN 0 İNİ 


TA HATNDAN 1 


Hewlett Packard'dan hesaplı tarayıcı... 

HP Scanlet 4p, resimleri yüksekkalitede tararken, metinleri de, ücretsiz verilen OCR yazılımıyla ile doküman olarak tarayabiliyor. 


Güzeller internete de el attı... 
Geçtiğimiz ay Show TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 1996 güzellik yarışması internet aracılığıyla, dünyada ve Türkiye'de aynı zamanda izlendi. Medyatext Internet & Multimedya A.Ş. tarafından verilen serviste 20 yarışmacı güzelin fOtoğrafları, kişisel bilgileri internet kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Bu gelişme pek yakında Internet güzellik yarışmasının düzenleneceğinin bir habercisi olarak görülebilir. 


, Siemens'ten Gigaset sayısal telsiz 

i telefon... 

Siemens'in yeni sayısal telefonu Gigaset 910, ev ve işyerlerindeki kullanıcılar için. Bir telsiz te- 
: | lefonun bütün özelliklerine sahip bu telefon, 
4 harici, 6 dahili hatta kadar genişleyebiliyor 


Gigaset 910, kapalı alanda 50 metre, açıktaysa 300 metre mesafede, 6.5 saate kadar 


EKPURELEEAEİDERAAK BEKRİ ESA A3 ERLER ESOB 


konuşma imkanı tanıyor. 


İdeal taşınabilir yazıcı... 

Taşınabilir yazıcılar artık renkli baskı da yapabiliyor. Hiçbir ek ücret ödemeyi gerektirmeyen Color Kiti ile satılmaya başlanan HP Desklet 340, nootebook PC'ler ve Apple PowerBook'lar için ideal taşınabilir yazıcı olma iddiasında 


İlk Türk adventure oyunu: “Dedektif Fırtına” 

CARTOON Animasyon stüdyolarının Türk oyunseverlerine armağını Dedektif Fırtına, tamamen Türkçe ve sesli bir CD-ROM oyunu. Belediye başkanın Kızını arayan bir dedektif rolünü üstlendiğiniz oyunda, tüm konuşmalar profesyonel dublajcılar tarafından seslendirilmiş Müziklerse, Yeni Türkü üyesi 

Erkin Hadimoğlu'na ait. 


R YENİ ÜRÜ 


CAD/CAM 96 da ilk uzun metrajlı animasyon filmi Toy Story tanıtıldı... 

Özel Başarı Oscar'lı Toy Story, baş tan sona bilgisayar teknolojisi kullanan sanatçıların yarattığı ilk animasyon filmi. Toy Story, Walt Disney Pictures ve bilgisayar grafik çalışmalarında öncülüğü ile tanınan Kuzey Kaliforniyalı Pixar Animasyon Stüdyoları'nın yaratıcı güçlerinin birleşimiyle, Sun bilgisayarları kullanılarak yaratıldı. 


Sinemalarda da gösterime giren Toy Story'nin çok yankı uyandırması bekleniyor. 


- 
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PROM 


Son aylarda en popüler olan CD türleri arasında ev ve mulfak tasarım CD'leri geliyor... 
Bizde sizler için inceledik... 


CD-ROM sayısına bağlı olarak artan CD çeşitleri de inanılmaz düzeye ulaştı. 
O kadar ki sadece 1995 yılında yaklaşık 
3500 çeşit CD-ROM üretilmiş. Bu kadar çeşitlilik de çok ilginç CD'lerin üretilmesine sebep oluyor. Son aylarda en popüler olan CD türleri arasında ev ve mutfak tasarım CD'leri geliyor. Bu popüler konuya bir giriş yaparak sizler için 3D Kitchen adlı CD'yi inceledim. 

Yazılımın kurulumu, sabit disk kapasitenize ve CD-ROM sürücünüzün hızına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Eğer çok hızlı bir CD sürücünüz olduğuna inanıyorsanız yazılım sabit diskinizi hiç kullanmadan çalışabiliyor. Ancak ben programı 6 hizlı bir sürücüde kullandığım halde oldukça yavaş çalıştığını gördüm. Kısacası, tavsiyem kurulumu sabit diskinize yapmanız. 

3D Kitchen'n kurulumunu tamamlayıp programı çalıştırdığımda karşımda oldukça kaliteli bir 3 boyutlu tasarım programı duruyordu. Programın amacı 


2: Hayalinizdeki mutfağın 3 boyutlu kaplanmış görüntüleri gerçekten harika. Mutfağın içinde 


bile dolaşabilmeniz mümkün bu arada. 


© 


3D Kitchen 


1:30 Kitehen'da, siz kendi mutfağınızı 

tasarlayabildiğiniz gibi tasarlanmış hazır mutfaklarda da değişiklik yapabiliyorsunuz. 
zaten belli: Sadece hayalini kurduğunuz ya da imkanınız olduğu ilk anda yaptırmayı düşündüğünüz mutfağı tasarlamak. Ya da ülkemizde daha çok kullanılabilecek bir başka amaçla, bir mutfağı döşerken neyi nereye yerleştireceğinizi tespit etmek için 3D Kitchen'ı kullanabileceksiniz. 

Program, 500'den fazla mutfak araç ve gerecini resim olarak içeriyor. Yani aralarında buzdolabından yemek servis takımına, mikrodalga fırından çiçeklere kadar tam 500 çeşit malzemeyi kullanarak bir mutfak tasarlama imkanınız mevcut. Buraya kadar herşey beklendiği gibi gelişiyor. 

Ancak yazılımın en muhteşem yönü, tasarladığınız mutfağın hareket edebilir, içinde dolaşılabilir 3 boyutlu kaplanmış görüntüsünü üretebilmesi. Oldukça fazla bellek ve hız isteyen bu özellik yazılımın en kuvetli yönü, Böylece 2 boyutlu bir ortamda tasarladığınız mutfağın ger- 


çek yaşamda, 3. boyutta nasıl görüneceği hakkında da bir fikir edinebilecek ve hatta mutfağınızın içinde dolaşabileceksiniz (size ayak sesleriniz eşlik edecek). 

3D Kitchen'ın ilgimi çeken iki yönü daha var. Bunlardan birincisi, bir mutfak tasarlamaya nereden ve nasıl başlayacağınız, hangi tür eşyaların nerelerde kullanılmasının uygun olacağı gibi yüzlerce soruya cevap veren bir Tasarım Rehberi'ne sahip olması. Hatta bu birkaç tane video film bile mevcut. Programın bir ilginç özelliği de mutfakta Kullanabileceginiz eşyaların 3 boyutlu hareketli görüntülerini izleyebilmeniz ve hemen tüm özelliklerini değiştirebilmeniz. 

3D Kitchen, türünün en iyi örneklerin- den biri. Aslına bakarsanız mutfak tasarımı ile ilgili zaten pek yazılım mevcut değil. Ancak olanların da en iyilerinden birinin kesinlikle 3D Kitchen olduğunu söyleyebilirim. 


Rainbow Bilgisayar: 212.526 58 37 


3: 3D Kitehen'in Design Guide adlı rehberi, mutfak tasarımı konusunda sayısız ipuçları ve tavsiyelerde bulunuyor. 


3DHome Architect'te de aynen 3D Kitchen'da olduğu gibi tasarım konusunda ipuçları ve tavsiyelerde bulunan bir bölüm bulunuyor ki burada neredeyse yok yok. 


3D Kitchen CD'sini bir süre kullanıp yazılımın özelliklerine hayran kaldıktan sonra 'Keşke bu programın komple bir €v tasarımı yapan versiyonu da olsa'diye düşünmeden edemedim. İyiki böyle düşünmüşüm. Kısa bir araştırmadan sonra böyle bir CD'nin de mevcut olduğunu buldum ve bunu da sizlere tanıtmaya karar verdim. 

3D Home Architect, 3D Kitchen'in yaptığını komple bir ev için yapıyor. Bu yazılım öylesine ayrıntılı ki bir evin dış iskeleti, yani 'kabası' olarak tabir edilen bölümü haricindeki tüm ayrıntılarını tasarlamanıza olanak tanıyor. Yani öyle tahmin ettiğiniz gibi sadece evin içindeki eşyaları yerleştirmek gibi basit amaçlar için düşünülmemiş. Tam tersine belki de hayalinizdeki eve kavuşabilmenizi sağlamak için aklınıza bile gelmeyecek ayrıntılara inmiş. 

Örneğin, evinizin tabanlarında ya da duvarlarında kullanmayı düşündüğünüz kaplamalar, bunların kalitesi, renkleri, evin içinde kullanmayı düşündüğünüz eşyalar ve yerleri, hatta pencerelerin ve kapıların yerleri bile bu yazılımla belirlenebiliyor. Tabii tüm bunları yaparken bir bütçe bölümünün de yer alması gerektiği göz ardı edilmemiş. 
Evinizin size ne kadara mal olacağı, bu ek bölüm yardımıyla hesaplanabiliyor. Tahmini rakamların yazılım içinde yer alması da bütçe planlama konusunda oldukça yardımcı oluyor. 

Ev, ilk olarak gerek kullanımının daha 


kolay olması ve gerekse hızının yüksek olması sebebiyle kuşbakışı görüntüden tasarlanıyor. Burada, yapmak istediğiniz tüm tasarımı bitirdikten sonra 3 boyutlu görüntü aşamasına geçiyoruz. Kullanıcı arabiriminden seçtiğiniz Göz şeklindeki ikonu ve düz bir çizgi ile belirlediğiniz onun görüş 

açısını verdikten sonra karşınıza 3 
boyutlu görüntü geliyor. Bu ortam da aynen 3D Kitchen'daki gibi yüksek kalitede grafiklerden meydana gelmiş. 
Yalnız bu görüntünün, diğer yazılıma göre avantajları ve dezavantajları mevcut, Dezavantajları; en küçük bir hareket yaptığınızda bile karşınızdaki tüm görüntünün en baştan çizilmesini beklemek zorunda kalmanız. Özelli yavaş sistemlerde bu gö, oluşturma süresi uzun olabileceğinden büyük bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Diğer dezavantajı ise görüntü kalitesinin kıyasla düşük olması. 
Avantajlar ise bu iki dezavantajı da unutturabilecek nitelikte; karşınıza gelen 3 boyutlu ortamdaki hemen tüm eşya ve pencere gibi birimleri hareket ettirebilmeniz ve çevirebilmeniz. Bir diğer büyük avantaj da oluşturduğunuz bu görüntüleri DXF formatında kaydederek CAD programlarında kullanabilme imkanı. 

Yazılımın, bir de ipuçları veren geniş bir dokümanı mevcut. Bu doküman içinde neler yok ki ! 9 ana başlık altında toplanan ve konular hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler veren konu başlıkları şöyle: Planlama, Tasarım ve Ölçüm, 


Evin içindeki hemen tüm eşyaların 3 boyutlu 


görüntü üzerinde bile değiştirilebilmesi büyük 


5.Resimde de gördüğünüz gibi tasarlamış olduğunuz evin hem kuşbakışı planını hem de 
3 boyutlu görüntüsünü aynı anda izlemeniz 


mümkün. 
Maliyet ve Şirketler, Mutfaklar, Banyolar, Duvarlar ve Yerler, 


Merdivenler ve Şömineler, Aydınlatma, Sundurmalar ve Dolaplar. Her konu başlığı altında, o alanda dikkat edilmesi gereken şeyler hakkında önemli ipuçları bulunuyor. Bu dokümanda, ipuçları veren dokümanlara ek olarak 220 MB'ı bulan oldukça geniş bir video kütüphanesi bulunuyor. Bu video görüntülerde de yine ev tasarımıyla ilgili, uzmanların görüş ve önerileri aktarılıyor. 


3D Kitchen kadar başarılı bulmadığım bu CD, yine de göz ardı edilmemesi gereken kalite düzeyine ulaşmış. 
Yazılımı oldukça hızlı bir sistemde kullanmama karşın 3 boyutlu görüntüler içeren bölümleri çok yavaş çalışıyordu. 
Ancak bir ev tasarımını en kolay gerçekleştirebileceğiniz ve ülkemizde bulabileceğiniz en kaliteli 3 boyutlu ev tasarım yazılımlarından biri. Ben şimdiden kullanmaya başladım bile. 


3D Kitchen ve 3D Home Architect adlı CD'leri, Rainbow Bilgisayar'dan temin edebilirsiniz. 

Rainbow Bilgisayar; 212 . 526 58 37 


Yukarıdaki CD'ler hakkında daha ayrıntılı. bilgiler edinebileceğiniz, herkesin — kullanımına açık ve tamamiyle ÜCRETSİZ olan PETA BBS, 365 gün, 24 saat hizmet vermektedir. 

PETA BBS: 216.376 3377 


ÖTONEKİEP 


Sulard: 
Straftk: 


Evet. Sonunda geldik bir yılın sonuna, Sakın yılbaşı olarak almayın, Bu bizim ikinci yılımıza bastığımız aydır. Kim bilebilirdi ki şu geçen bir yılın bizim hayatımızda önemli bir yere 


ğ— yer 
. 


ei, WE DÖN T WANT TO WWE LT 


sahip olup, hayatımızı değiştireceği Eee. Geçiyor işte yıllar! Hey! Gidi! 
Hey! Yaşlanıyoruz artık, Neyse şimdi bu önemli değil. "Ni Yıllara!" 
diyerek sözümüze devam ediyoruz. Bu arada unutmadan aramıza yeni katı lanlar var. Bu yeni arkadaşlarımızın yazılarını ilerki zamanlarda okuyacak-SIDIZ. 

Neyse biz gelelim bu ayki oyunumuza. Bu ayki oyunumuz bildiğiniz üzere SK. Oyunu tanımadan önce onun konusunu öğrenelim. 

Orta çağda bir kale, Kalede yaşayan insanlar var. Onlar her zaman ki gibi yaşamlarını mutluluk, neşe, eğlence içinde sürdürürken. O gün sıradan, sade ve her hangi bir günmüş gibi baş- 


lamıştı fakat böyle 


mız Drake de elmayı bir ejderha olarak kabul edip, onu hunharca hiç acımadan kılıcıyla katletmekle uğraşıyordu. Tam elmayı ikiye böldüğü sırada etrafta kara bulutlar toplanmaya başladı. Odanızın içine doğru süzülerek bir anda köpeğinizi sardı. Siz bu arada şaşkınlık içinde bakarken bir kişi sizi gelip o bulutlardan kaçırdı, Odadan dışarı kaçarken fark ettiniz ki köpeginizden geriye kalan tek şey iskeletiydi. Bu kara bulutlar insanlarıda bir deri bir kemik birakarak ilerliyordu, En s0- nunda sizi köşeye sıkıştıran bulutların zulmüne uğramadan sizi yine 0 
kişi büyü yardımıyla kurtarıyor. Siz yolculuğunuza çıkarken kaledeki bütün insanlar Shadowking'in (Gölge 
Kral) himayesi altına giriyordu. 
Kale ise yeryüzünün derinliklerine haps ediliyordu. 

10 yıl sonra siz 
geri döndünüz. 
Artık genç bir delikanlısınız 
Kalenizin eski yerine gidiyor ve bakıyorsunuz 


O devam etmedi. 
i zel başlayan o güii nün bitişi kabusa dönüşecekti. Her- 
| bizim kahramanı- 
| 
3 
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E&E 


Kaman Drake, 


Tanrıça Thera'nın 


kes işini görürken, yardımıyla kalesini Gölge 


Kralın elinden kurtarabilecek mi? 


Siz derin düşüncelere dalmışken kale- nin yerin dibine geçtiği yerden yani yerin derinliklerinden size doğru bir işik topu yaklaşıyor. Bu işik topu yanınıza yaklaştığında güzel bir bayana dönüşüyor. Adı: Thera. Görevi: Tanrıça. Dünyanın Tanrıçası. Bize yardım etmek için gelmiş. Bizim ruhumuzu bedenimizden kurtararak Gölge Kralı ile olan mücadelemizde bize yardım edecek. Ve beraberce yerin derinliklerine doğru bir dalışa geçiyoruz. Ve en sonunda bir odada kendimizi ve Tanrıça Thera'yı buluyoruz. 

Doğal olarak Tanrıça Thera burada olduğu için bu kadarla kalmıyor, size yol gösteriyor. Size kısaca bu giriş katında ne yapmanız gerektiğini söyleyelim. İlk önce Tanrıçamızla konuşun. 
Ondan sonra etrafınızdaki pislikleri filan biraz deşin. İçlerinden çıkanları aldıktan sonra Thera'yı takip edin. Dediklerini yapın. Bu arada oyun boyunca çeşitli yerlerdeki birikinti gibi şeylerin içlerini deşin ve içlerinden 


eğer çıkanları alın, Bu kattan inmeden önce etrafta dolaşın. Başka bir oda daha keşfedeceksiniz. Bu odaya girin ve oradan eşyalar alın. Burada üstünüze giyecek birşeyler, tahta kalkan ve şifalı 


Yakın mesafe dövüş silahlarınızı elinizin altında Ir var, Zira karşınıza her an Throgg gibi 


tutmakta y bir yaratık çıkıp, sizi fena pataklayabilir. 


Burada kullanılan dövüş sihiri iyi ama, orta mesafe sözkonusu olduğunda, Dark Dwarf yakına yaklaşıp, 


size saldırmayı deneyebilir, 


Daha uzaktan yapılan bir büyü, 


düşmanınızı o size ulaşamadan yoracaktır. Her zaman uzaktan veya kapı aralıklarından saldırın. 


otlar gibi şeyler bulacaksınız. Sonra Thera'cığınızın yanına gidin, aşağıya giden kapıyı soldaki kolla açıp sonra aşağı inin ve büyük süprizle karşılaşın. 

İste bizce oyun burdan sonra başlıyor. Alt kattaki buluşma o kadar önemli ki sizin görevinizde yeni deği- 


şikliklere yol açacak. Bu buluşmanın neyle ve kimle olduğunu öğrenmek isyunu alıp oynayın. De- 
Ilginç bir not iletelim size bu demo başlangıç ve bitiş itibariyle aynı bir filmi andırıyor. Neden mi? 
Çünkü başlarken yapımcıları ve katkısı bulunan kişileri filmlerdeki gibi sıralıyor. 

Oyunumuzu size E&E usulüyle anlattıktai sonra oyunu tanıtma işine tekrar dönebiliriz. Şimdi ilk önce oyunumuzun ne tür bir oyun olduğunu kararlaştırmaya çalışalım. Bazı özellikleri FRP olduğunu kanıtlıyor. Ama bazı özellikleri ise oyunun bir RPG olduğunu bağınyor, Bunu inceliyelim. (Bu arada bazı okurlarımız için FRP ve RPG'yi açıklayalım, FRP; Fantasy Role Playing anlamına gelir ve bu tür oyunlarda büyü, yaratıklar, eski ilahlar, değişik meslekler vb. gibi 

ögeler bulunur. Bunlar işte bu tip 

fantaziden meydana gelmiş oyunlardır. Bu oyunlarda genellikle dört kişiyle ve meslekleri seçilerek başlanır. Bu tip oyunlara örnek olarak Eye of the Beholder'ı örnek gösterebiliriz, RPG ise Role Playing anlamına gelir. Bu oyunu sanırım anlatmamıza gerek yok çünkü bu tip oyunlara örnek olarak vereceğimiz isimle hepinizin anlayacagınıza eminiz. Bu tip oyunlara örnek olarak Doom'u gösterebiliriz.) 

Oyunun FRP mi yoksa RPG mi olduğunu tartışmaya düşüren bir kaç 

özellik; 

1. Magic Mirror, yani Sihirli Ayna, Bu sizin kendinizi veya adamlarınızı görmenize yarıyor. 
Bütün silahlandırma, bir şey yedirme gibi işlemler buradan yapılıyor. 
(Sonuç FRP) 

2. Sihirli bir parşömentiniz var. 
Buradan eşyaları taşıyorsunuz. 
(FRP) 

3. Irklar var. Ama bu ırklar klasik FRP'lerden çok değişik. (FRP ama tam değil.) 

4. Büyüler var. Fakat bunlarda normalden daha değişik. (FRP ama tam değil.) 

5. Genelde klasik FRP silahları kullanılmış. (FRP ama tam değil.) 

6. Elinizdeki silahları ekrandaki sizin farenizin imlecinin belirlediği bir noktada kullanıyorsunuz (FRP değil, RPG gibi). 


7. Silahı kullandığınızda eli görüyorsunuz (RPG ama tam değil). 

8. Büyü için bazı aletler gerek. Ama normal bir FRP'de büyü yapanın bir Mage ya da Cleric olması gerekir (ERP değil). 

İşte yukarıda saydığım bazı özellikler bu oyunun çelişkili yanları var. Yukarıda saydıklarımızın sonucunda FRP daha ağır bassa da bu oyunun kendine has bir havası var, 

Evet oyunun kendine has havası var dedik. Oyunun grafikleri ve sesleri de şahane. Seslendirmeler güzel yapılmış. 
Ayak sesleriniz bile düşünülmüş. 
Aslında bu oyunun güzelliğini ve uyumunu şöyle anlatayım. Siz bilgisayarınızın başına geçmiş oyununuzu oynuyorsunuz. Sizin ayak seslerinizin yanı sıra başka seslerde var, Bir an duruyorsunuz ve diğer ayak seslerini dinliyorsunuz, Size doğru yaklaşıyorlar. 
Hemen bir köşeye saklanıyorsunuz. 
Ayak sesleri gittikçe yaklaşıyor. Siz oyuna kendinizi o kadar kaptırmışsınız ki şu an heycanın doruğundasınız. VE içeri biri hızla gürültü çıkararak giriyor. Tam da ayak seslerinizin ortasına, Burada havaya sıçramamak elde değil, değil mi? 

Oyunun iyi bir özelliği var bazı objeler çeşitli açılardan bakıldığında farklı gözüküyorlar. Ama bazıları özellikle iskeletleri oparçaladıktan sonra halleri ve pislik birikintileri gibi şeyler aynı yönden gözüküyorlar. Bu oyunun diğer bir ilginç yanı oyundan çıktığınızda pis bir kahkaha ve Thera veya Gölge Kralından mesajlar çıkması, Sıra bizde "HA HA HAA!" "Hoşca kalın! 
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Merhabalar sevgili Zeplin okuyucuları. Nasılsınız? 
İyisinizdir iyi. Bilin bakalım bu ayın önemi nedir? Hemen pes etmeyin. Sizi fazla sıkmadan bu ayın önemini anlatalım. İlk önce elinizde tuttuğunuz bu şahane 

derginin kapağını açın. Kapağında logomuzun altında bulunan yazıyı okuyun. Ne yazıyor? Biz size hemen “söyleyelim. "Yıl: 2 Sayı: 13, Mayıs 1996" 

Evet bu dergi artık bir yılını doldurdu. 

iyisiyle kötüsüyle koskocaman | yıl. Çoğu 

kişi diyebilir ki "Ne olacak yalnızca 12 sayı çıkardınız!", Evet 12 sayı çıkardık ama bu sayıları hazırlarken editörlerimizin, biz mütevazi yazarların neler çektiğimizi bir kendimiz biliriz bir de bizi izleyen Allah. Ne savaşlar verdik, ne savaşlar kazandık veya kaybettik. İnişleriyle çıkışlarıyla koskoca bir yıl. Belki bir yayın organının ömrün- de kısa bir süre ama yeni doğmuş bir bebeğin yürü mesini sağlamak kadar Zor, 


beklemek kadar sabır isteyen ve bebeğin yürüdüğünü görmek kadar heyecan verici bir olay. 
Işte 12 sayının öyküsü. 


1.Sayı: 

Ingaaaa ve yihuuu sesleri arasında ZEPLİN doğdu. Temel yazar grubu oluştu. Hakan Kantaş, Erdener Gökçener, Lütfü Gözgücü. Çekirdek kadro buydu. 
Bu kadroyu zor yolculuklar bekliyordu. 
Colonization, Star Crusader, Warcraft, Outpost ve Armored Fist ve Ecstatica adlı oyunlar tanıtıldı, Ecza dolabı, Bumerang, Yamalar ve Teknik yardım köşeleri ile piyasaya yeni bir dergi çıktı. 


2.Sayı 

Zaman hızla geçti ve işte 2. sayıda Alien Olympics, Loom ve Rebel Assault tanıtıldı. Dergi yavaş yavaş gelişiyordu. 


3.Sayı 
Bu sayı da öncekiler kadar başarılıydı. 


Loom ve Rebel Assault'un 2. bölümleri- nin yanısıra Pandora'nın kutusu adlı yeni bir bölüm açıldı. Ayrıca bu yazıda efsanexi kahraman Zorro'nun bilgisayara uyarlanmış versiyonu tanıtılmıştı. 


4. Sayı 
Evet evet işte karşınızda yeni vazgeçemediğiniz tutkunuz bir numaralı yazarlatınız E & E, hem de türünün en iyi örneklerinden biri olan Reunion ile geldi- ler. High seastrader ve X-com "Ter- 
& ror from Deep" yayınlandı. 
Internetten alınan DOOM bitti adlı yazı bayağı ilgi gördü. 


5. Sayı 

Rengarenk kapağıyla 5.sayı LucasArts- ın muhteşem adventure'i Full Throttle, George Lucas'ın son klasiği Dark Forces oyunlarının dışında E&E'nin tanıttığı TIM 1! vardı, 


6. Sayı 

Sim Town, Super Karts, The Daedalus Encounter ve Jagged Allience gibi son derece güzel oyunların yanısıra Dark Forces'in 2. bölümünün tanıtıldığı bu Sayıda yarım yıl tamamlandı, Siz hala Zeplin okuyor ve ondan vazgeçemiyordunuz. 


7. Sayı 

Sierra'nın devasa oyunu Phantasmagora piyasaya çıktı ve tabii yazar timinden bir gönüllü hemen bu oyunu büyütece aldı. 


intüleriyle sevingleriyle bir yıl geçti. İşte ilk yılın öyküsü. 


Bunun dışında Witchhaven ve Indy Car Racing vardı. 


8. Sayı 

Phantasmagora gibi bir oyunun daha geniş bir açıklaması olmazsa olmaz diye düşünüldü ve daha geniş bir açıklama getirildi. Bunun dışında etkileşimli bir sinema olan Johnny Mnemonic ve Saraydan kız kaçırma oyunu olarak nitelebileceğimiz bir oyun olan Dragons Lair vardı. 


9. Sayı 

Zeplin kendini aşarak 32 sayfa tam renkli bir dergi olarak çıktı karşınıza bizden ve Erdener Gökçener'den 2şer yazı vardı. E&E'den Command & Conguer ile Railroad&Transport TYCOON yayınlanırken, Erdener Gökçener' dense Jutland ile X-Wing vardı. 


10. Sayı 

Ayrılık zamanı, Erdener Gökçener vatani görevine gitmeden önce muhteşem bir yazıyla bizlere güle güle dedi: Rebel Assault 2. Bunun dışında E&E, sabırsızlıkla beklediğiniz, Warcarft LTI ile DOOM benzeri bir oyun olan Tekwar'ı tanıttı. Bu arada yeni bir yazı dizisine başlandı "Seriler". 


11. Sayı 

Bir yazar eksik kadroyla çıkarılan 16 
sayfalık Zeplin düşük sayfa sayısına rağmen yine dopdoluydu. Lucas Arıs'ın yeni sanat eseri The Dig'in yanısıra E&E adı altında çıkan fakat onların yazmadığı Crusader adlı oyun ile onların yazdığı Tyrian adlı oyun tanıtıldı 


12, Sayı 

Şu anda elinizde tuttuğunuz ve 1 yılın bittiğini simgeleyen sayı. Bakalım sizin için ne gibi süprizler, nasıl yeni bölümler hazırlamışlar. 


Ehh biraz çevrenize bakının galiba bir yıl oldu. Artık Zeplin dergisi bebeklik devrinden çıkıp yürümeye başladı. Bu dergi daha çok büyüyecek. Daha nice yıllar beraber olmak dileğiyle. 

İyi oyunlar... 


